
 
Korte samenvatting van de preek 

 
Thema: als God je Vader is    
1) geen slavernij, maar vrijheid 
Waarom zond God zijn Zoon? (vers 4) Opdat wij zijn kinderen zouden worden. (vers 5) In plaats van 
slaven zijn we nu Gods kinderen (vers 7). 
Iedereen begint in slavernij: de Galaten van de afgoden (vers 8), de Joden van de wet (vers 1-2). 
Iedereen is onderworpen aan de ‘machten van deze wereld’ (vers 3 en 9), oftewel de wereldse 
basispricipes (jij moet het maken; slavernij). Als je Gods kind wordt verandert alles 
(onvoorwaardelijke liefde, vrijheid). 
En toch hebben christenen altijd weer de neiging terug te gaan naar de wereldse basisprincipes (vers 
9) en toch weer te deneken dat het van hen afhangt, en dat God een baas is voor wie je moet 
presteren in plaats van een liefhebbende Vader. 
2)geen afstand, maar intimiteit intimiteit 
Je mag tegen de grote ontzagwekkende God ‘Abba/papa’ zeggen (vers 6) en nog bijzonderder: Hij 
kent jou persoonlijk. (vb stel dat je kunt zeggen: de koning kent mij) 
3. Geen twijfel, maar zekerheid 
God zond niet alleen zijn Zoon nar de wereld, maar ook zijn Geest in ons hart: door die Geest wordt 
het werkelijkheid voor ons dat God onze Vader is (vergelijk de omarming/kus van de vader voelen). 
Dwars tegen alle stemmen die ons beschuldigen of aan het twijfelen brengen roept die Geest Ábba 
Vader’ in ons. 
4) geen losbandigheid, maar gehoorzaamheid 
In die tijd waren ook volwassen kinderen gehoorzaamheid schuldig aan hun vader. Zo moeten wij 
God gehoorzamen. Gaat dat ten koste van onze vrijheid? Kijk naar Jezus: Hij gehoorzaamde zijn 
Vader en leefde in vrijheid. De gehoorzaamheid die de Geest werkt komt van binnenuit. En als je 
tekort schiet gaat God niet minder van je houden (vgl een telkening van een kind voor z’n vader) 
5) geen losse indivuën, maar gemeenschap   
God als Vader > je wordt lid van een familie. Denken vanuit prestatie breekt de eenheid, denken 
vanuit Gods liefde schept eenheid. Dan vallen verschillen weg (zie 3:26-28) 
6) geen buitenstaander, maar erfgenaam  
Kinderen delen in de erfenis; in dat woord klinkt de belofte aan Abraham door (vgl 3:29). Die erfenis 
zal er ten volle zijn als Jezus terugkomt, de nieuwe aarde ons erfdeel is, en God als onze Vader ons 
welkom heet Thuis. 



Preekbespreking 
 
Wil je de preek nog naluisteren waar dit de bespreking bij is,  
dan kun je de preek hier terug luisteren (preek 16 juni 2024)  
https://www.youtube.com/results?search_query=pax+christi+den+haag  
of https://ichthuskerkdenhaag.nl/preekbesprekingen/    
 
1) reactie’s op de preek  
maak even kort een rondje, waarin iedereen gelegenheid krijgt te reageren op wat in de preek naar 
voren gebracht werd. Wat deed het je? Wat leerde je? 
 
2) brainstorm ‘vaderschap’ 
- Wat roept het woord ‘vader’ bij je op? 
(je kunt dat ook inventariseren door een groot vel papier neer te leggen, waarboven ‘VADER’ 
geschreven staat met twee stiften daarbij. Iedereen schrijft in stilte op wat dat woord bij hem of haar 
oproept) 
- Bespreek het resultaat. Zijn er aspecten van vaderschap die onderbelicht blijven? Waar ligt het 
accent. 
Aardse vaders schieten tekort, soms heel ernstig. (vgl Mat 7:11). Maar Gods Vaderschap is volmaakt. 
Bespreek wat het voor je betekent dat God je Vader is? Wat helpt je, wat vindt je moeilijk? 
 
3) Voorbeeld van bevrijding uit de slavernij 
In 1863 werd in het Nederlands koninkrijk de slavernij afgeschaft. Van de ene op de andere dag 
veranderde de status van tot slaaf gemaakte mensen. Ze waren voortaan vrij burger. In de praktijk 
veranderde er echter niet heel veel: ze beleven afhankelijk van hun voormalige ‘eigenaars’ en 
moesten nog steeds keihard werken om te overleven. 
Maar stel nu dat je als tot slaaf gemaakte niet alleen je vrijheid kreeg, maar ook door je voormalig 
‘eigenaar’ als kind en erfgenaam van zijn gehele bezit werd geadopteerd…. 
Vergelijk dit met je leven als christen: 
- op welk moment veranderde je status van slaaf in vrije? 
- waarom is het zo belangrijk te beseffen dat je kind en erfgenaam bent? 
- kan het dat je als christen wel bevrijd bent, maar nog steeds keihard moet werken? 
Wat is in jouw geloofsbeleving belangrijker: dat je bevrijd bent van je zonde, of dat je Gods kind en 
erfgenaam bent? 
 
4)  Besprekingsvragen 
Lees eerst even deze bespreekpunten en bepaal samen de volgorde van bespreking. 

•   In de Byzantijnse mis klinkt deze zin: "En verwaardig ons Heer, dat wij de vermetelheid 
hebben u aan te roepen als onze Vader." Wat betekent dat? Spreekt deze bede je aan? Wat 
leer je ervan? 

• Er wordt wel gezegd dat alle mensen kind van God zijn. In hoeverre is dat waar? (vgl 
Maleachi 2: 10). Wat zeggen Johannes 1: 12 en 1 Johannes 3: 1 hierover. Wat raak je kwijt als 
je het vanzelfsprekend vindt dat alle mensen kind van God zijn? 

• Verdeel de volgende teksten:  Psalm 103: 13 ; Hosea 1: 10 ; Maleachi 1:6;  Efeziërs 1: 4-5 ; 
Romeinen 8: 14-17; Mat. 7:9-11 . Ieder leest de tekst voor, en je bespreek samen wat die 
tekst ons leert over God als Vader. 

• Hoe heeft het besef dat God je Vader is invloed op a. je Godsbeeld b. je zekerheid c. je 
aanbidding d. je levensheiliging e. je toekomstbeeld? 

https://www.youtube.com/results?search_query=pax+christi+den+haag
https://ichthuskerkdenhaag.nl/preekbesprekingen/

